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Het Gilde viert, Huisseling viert
Dit jaar is extra bijzonder: we vieren het 40-jarig bestaan sinds de heroprichting van ons 
Sint Lambertusgilde in 1985. Veel werk is destijds verzet om de historie te doen herleven 
volgens oude gebruiken en tradities. Als ‘nieuw’ gilde oogsten we destijds veel lof met 
ons schitterend vaandel en onze kostuums. Alles uitgewerkt en gemaakt door de eigen 
gildebroeders en -zusters van weleer. 

We zijn erg blij dat ook dit jaar ons gilde is uitgebreid met de rol van Gildeheer door  
Pastoor Jacques Grubben. Hij heeft deze in zijn vorige parochie ook al vervuld. Ook  
Jovina Neve (vrouw van onze commandeur) is toegetreden als gekostumeerd lid. 
En als jeugdleden zijn Roy Megens en Siebe Loeffen wekelijks enthousiast aan het  
oefenen met het vendel. 

Het gilde heeft als doel het Christelijk Broederschap uit te dragen. Kernwaarden zijn 
vriendschap, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid. Niet alleen binnen het gilde,  
maar ook in de Huisselingse gemeenschap. We willen de verbindende factor zijn in onze 
gemeenschap. Juist in deze tijd. We zijn dankbaar voor alle steun van particulieren en 
bedrijven en waarderen de betrokkenheid van onze vele vrijwilligers enorm.

Traditioneel vieren we jaarlijks ons Patroonsfeest van het gilde voor de gehele  
gemeenschap van Huisseling. Een feest voor ons als gildebroeders en -zusters en  
de Huisselingse inwoners en betrokkenen. We hebben dit jaar een mooi en gevarieerd  
jubileumprogramma neergezet op het mooie Baxenbosveld en in de grote feesttent die 
we daar plaatsen. Hoe mooi is het dat we steeds meer verschillende activiteiten voor 
jong en oud kunnen neerzetten. 

We hebben dit jaar een mooie toevoeging aan het programma: de Huisselingse  
avond4daagse! Een compleet programma dat feest, gezelligheid, sport en cultuur  
combineert met ontmoeting, tradities én zorg en aandacht voor elkaar. We blijven  
historisch, maar in een modern jasje. We noemen het dan ook Huisselingse Dagen.  
Ik kan onze dank voor alle betrokkenheid niet genoeg benadrukken. Laten we er  
samen een onvergetelijk jubileum van maken.

Ik wens iedereen mooie, actieve en vooral gezellige dagen toe. 

Paul van Lier 
Hoofdman



Roy
Megens

Siebe 
Loeffen

Trotse koning
In 2024 werd ik gevraagd of ik lid wilde worden van het  
Sint Lambertusgilde. Dat leek me leuk, maar met een paar 
voorwaarden: ik wilde ongekostumeerd lid worden en er 
mocht wat meer aandacht komen voor kinderactiviteiten. 

Beide punten bleken voor de Overheid geen enkel probleem te zijn. Volgens de traditie 
werd ik begin 2024 tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel “ingeboond”. Dat was 
een superleuke ervaring.

In september vieren we altijd onze patroonsdag, omdat Sint Lambertus op 17 september 
jarig is. Dit jaar viel dat samen met het koningschieten. Omdat we een klein gilde zijn, 
doen we dat maar eens in de drie jaar. En ja, als je erbij bent, doe je mee. Ik dacht nog:  
ik probeer het gewoon. En wat gebeurt er? Ik schiet de vogel van de paal! Ik was totaal 
verbaasd, maar vond het ook ontzettend mooi. Diezelfde zaterdag nog snel een pak  
geregeld, en zondag werd ik al geïnstalleerd als koning.  
 
Niet veel later was er de Federatiedag in Boxmeer van de NBFS en vervolgens een 
Kringdag in Haps. Dat zijn momenten waarop alle gilden uit de regio samenkomen.  
Echt een mooie ervaring, met veel indrukken en gezelligheid.

Nu, na een jaar koning te zijn geweest, kijk ik terug op een prachtig jaar vol bijzondere 
ervaringen. En ik kijk ernaar uit om er de komende twee jaar nog iets moois van te maken.

Laura Franssen

JEUGD
VENDELIERS

Sinds afgelopen november hebben we  
2 jeugdvendeliers. Ze oefenen fanatiek,  
hebben lol in het vendelen en zijn al een 
paar keer mee geweest naar bijeenkomsten 
en Gildedagen. 

Bij het afscheid van Mevrouw Wobine Buijs 
als burgemeester van de gemeente Oss  
hebben ze de vendelgroet gebracht. Ook bij 
de Kringgildedagen dagen waren ze aanwezig.
  



Programma

VRIJDAG
19 SEPTEMBER

Vogel verschieting 
Vrijdag om 18:00 uur start het dagkoningschieten. Dit jaar schieten  
burgers en gildeleden gebroederlijk samen onder een boom. Verzamelen 
om 17:45 op het veld. Deelnemers en toeschouwers zijn welkom. Schiet 
je als burger de vogel naar beneden, dan mag je jezelf dagkoning 2025 
noemen en krijg je het hele weekend een speciale voorkeursbehandeling.

Onthaal wandelaars
Vanaf 18:30 onthalen we onze wandelaars. Met een speciaal optreden!

Darttoernooi 
We gaan nog even door met gezelligheid: om 20:30 uur starten we met 
het Groot Huisselings darttoernooi. Iedereen kan meedoen! 

17:45

18:30

20:30

Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 september kunnen jong en oud samen genieten 
van 4 avonden wandelen, gezelligheid en ontmoeting in Huisseling.  

Fietstocht
Deze mooie fietstocht heeft een afstand van 50 km met 2 ingelaste pauzes 
na telkens ± 17 km, zodat deze fietstocht voor iedereen geschikt is.

We starten om 10:00 uur bij de feesttent op het Huisselingse voetbalveld 
en zijn tussen 15:00 en 16:00 uur weer terug in Huisseling. 

1e stop (tussen 11:00 en 11:15 uur) met koffie en eventueel wat lekkers.

2e stop (rond 13:00 uur) met de mogelijkheid voor een kleine lunch.

Opgeven kan tot en met 14 september bij Wil van Daalwijk (via mail: 
daalw@planet.nl of 06-21 49 79 37) of bij Harrie Lagarde (via mail:  
htpmlagarde@gmail.com of 06-11 80 53 11).

10:00

ZATERDAG
20 SEPTEMBER

DE HUISSELINGSE AVOND4DAAGSE: EEN NIEUW INITIATIEF!



14:00

15:00

20:00

ZATERDAG
20 SEPTEMBER

Verzamelen bij de Sint Lambertuskerk voor genodigden

Vertrek naar de Gildekoning voor koffie

Gildemis

Optocht naar de feesttent met vendelgroet

Gezellige buurtlunch (inschrijving via www.gildehuisseling.nl) 

OBK concert en gelegenheid tot feliciteren Gildekoning en Hoofman

Inschrijven Jeu de boules

Orkest de Huttenkamp uit Wijchen

Prijsuitreiking

Sluiting

09:30

09:45

11:00

12:00

12:30

13:00

14:15

15:00

19:00

21:00

ZONDAG
21 SEPTEMBER

Vervoer op zondag na de mis
Voor inwoners die slecht ter been zijn, is er op zondag vervoer geregeld van de kerk 
naar het feestterrein. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Zorgcoöperatie. Wilt u hier 
gebruik van maken? Neem dan tijdig contact op met Marcel Verwoert (06-23 74 07 47  
of  0486-41 14 73 of via mail: vervoer@zorgcooperatieravenstein.nl).

Boerenzaterdag
We mogen met trots zeggen dat we met elkaar weer een mooi programma 
hebben samengesteld. Beleef waar een klein dorp groot in kan zijn! Een 
programma voor jong en oud en vanaf het begin tot het einde de moeite 
waard. Overdag diverse toffe activiteiten en er wordt gezorgd dat je  
tussentijds niet naar huis hoeft om te eten. Er is een leuke kinderdisco  
en een feestavond voor 16+ en volwassenen.

Goochelshow en circusworkshops. Zijn jullie er ook bij?

Feestavond in Huisseling
Zet je schrap voor een geweldige avond vol muziek en gezelligheid! Op  
de bühne staat de jeugdband CHPTR2, daarna zorgt zanger Daan voor 
sfeer en wordt de avond knallend afgesloten met DJ Fons. Dit wil je niet  
missen! Wees er op tijd bij en koop je kaartje via www.gildehuisseling.nl.



In 2025 bestaat het Sint Lambertusgilde 40 jaar na de heroprichting in 1985. Op zondag 
2 februari j.l. trapten wij ons jubileumjaar af met een teerdag in reüniestijl om 40 jaar 
broederschap te vieren. 

Bij deze teerdag werden ook alle oud-leden uitgenodigd om samen met ons terug te kijken 
op al deze mooie jaren. Gelukkig konden we rekenen op vele oud-leden. Onder het genot 
van een uitgebreid buffet werden oude herinneringen opgehaald en veel foto´s bekeken.

In 1911 was voor het laatst om Koning geschoten in Huisseling en in 1924 is het oude 
gilde in “slaap gegaan” zoals dit zo mooi binnen het gildewezen genoemd wordt.
Op zaterdag 14 september 1985 werd in de ochtend het gildezilver overgedragen door  
de Sint Lambertusparochie aan het heropgerichte gilde. In de middag werd na 74 jaar 
weer om koning geschoten in Huisseling en Leo Vissers had de eer zich 3 jaar lang de 
eerste koning te mogen noemen. In de avond was er een groot feest voor bewoners  
en belangstellenden en op zondag was de ontvangst van diverse gastgilden met een  
oprichtingsviering, optocht, opmars, slangendefilé en schietwedstrijden. Huisseling had 
het gilde weer in haar armen gesloten.

Uiteraard gingen hier vele voorbereidingen aan vooraf. Bij de gildetentoonstelling in 1977 
en 1980 zag wijlen Henk van Leeuwen al dat prachtige gildezilver van Huisseling liggen en 
zei: “Ik ga zorgen dat het gilde weer wordt heropgericht”. In de jaren die volgden trok Annie 
van den Hoogen hem aan zijn jasje: “Henk, jij moet je belofte nog waarmaken”. Henk hield 
woord. Hij ging zich, als westerling, verdiepen in het fenomeen schuttersgilden. Vele  
boeken werden gelezen en vele gildedagen werden bezocht. En we mogen zeker niet  
vergeten onze dank te betuigen aan het Sint Barbara Gilde Ravenstein en de gilden van  
Erp, Gestel en Blaarthem, die ons met raad en daad bijstonden! Henk verzamelde enkele 
mannen om zich heen om in mei 1983 een Stichting Heropleving Sint Lambertusgilde  
in het leven te roepen en alles in gang te zetten. Die mannen van het eerste uur waren 
Henri Elemans, Leo Vissers, Thé Arts en een jaar later ook Jan van Munster.

Het Sint Lambertusgilde  
Huisseling 40 jaar!

Links: groepsfoto heroprichting 1985

Rechts: Nationale Sinterklaasintocht  

1993 NOS



Links: groepsfoto heroprichting 1985

Rechts: Nationale Sinterklaasintocht  

1993 NOS

Patroonsfeesten
Al vanaf 1985 wordt ons patroonsfeest uitgebreid gevierd met een weekend vol  
activiteiten. Daarbij is de zondag altijd de belangrijkste dag voor ons als gilde, omdat dan 
de koning wordt uitgehaald of geïnstalleerd en in de kerk onze gildemis wordt gevierd. 
In de beginjaren was er op zaterdag voor de kinderen een activiteit met spelletjes, later 
kwamen daar playbackwedstrijden en toneelstukken voor in de plaats. Op zaterdagavond 
was er vermaak met een orkest of dj. Later kwamen daar de fameuze rederijkersavonden 
voor in de plaats met zang, toneel en sketches van eigen bodem. Bijna elke straat deed wel 
mee en sommige stukjes waren onvergetelijk. Soms werd het programma aangevuld met 
een tonprater of zang van buitenaf. Vanaf de beginjaren 2000 zijn er ook op vrijdagavond 
activiteiten voor de jeugd, met onder andere een rodeostier of darttoernooi. Tegenwoordig 
ziet het programma er heel anders uit. We blijven als gilde uiteraard met de tijd meegaan.

HOOGTEPUNTEN

Hoogtepunt 

Kruisboogverschieting

De eerste officiële openbare vergadering vond plaats  
op 20 maart 1984 in het Stationskoffiehuis. De inwoners  
werden geïnformeerd over de voortgang en konden  
zich opgeven als lid. Onder hen ook een enthousiaste  
Annie van den Hoogen, die de volgende dag jammer  
genoeg plotseling overlijdt. 

Later in het jaar wordt op het veld een provisorische  
schutsboom gebouwd om te oefenen in het schieten met de kruisboog en er wordt  
geoefend in het vendelen en trommen. Diverse werkgroepjes gaan aan de slag met  
de aanschaf van de spullen en het vervaardigen van de vendels, het vaandel en de  
kostuums. Enkele attributen en startkapitaal worden direct gesponsord.

Na de eerste jaren van ontdekken en gezien worden, sluiten steeds meer mensen zich  
bij het gilde aan. Van de jaren 1990 tot circa 2010 had het gilde tevens haar hoogtepunt 
in het aantal leden. Op een gegeven moment zelfs ruim 20! Er werd geen gildedag of 
evenement overgeslagen. Huisseling was er altijd in groten getale. Zeker in de beginjaren. 
Na de vergaderingen werd steevast gekaart en nagepraat tot diep in de nacht. In de tijd 
waarin we nu leven is dat ondenkbaar. Nog steeds is de saamhorigheid, vriendschap en 
gezelligheid binnen ons gilde een groot goed. Lief en leed wordt nog altijd met elkaar 
gedeeld. Er gaat geen dag voorbij of de gilde-app trilt!



15 jaar geleden vierden wij groots ons zilveren jubileum. Alles werd uit de kast getrokken 
om een onvergetelijk weekend op poten te zetten. Hoogtepunt was de zondag, die startte 
in onze kerk met ons nieuwe gildelied “O dierbaar gilde van Sint Lambertus”, geschreven, 
op zijn ziekbed, door het gildelid Jan van Munster. De kerk zat vol met gastgilden die 
deelnamen aan een optocht door Huisseling en de Weem, massale opmars, slangendefilé 
en receptie en diverse wedstrijden en demonstraties. We hopen dat ons 40-jarig jubileum 
net zo onvergetelijk wordt!

Al onze successen vallen of staan met onze leden en de hulp van onze vrijwilligers. Bij 
deze een dankjewel aan iedereen die ons in de afgelopen 40 jaar op de één of andere 
manier heeft geholpen! 

25-jarig jubileum in 2010

NKB en Baxenbosbattle

Eind jaren 90 sluiten enkele leden zich aan bij de Nederlandse KruisboogBond (NKB)  
om in teamverband of individueel deel te nemen aan schietwedstrijden of onderlinge 
competities. Het kruisboogschieten krijgt een opleving en ook ons gilde organiseert  
diverse schietwedstrijden. De gipsen vogels worden voorzien van lintjes en elk lintje  
staat voor een prijsje. Dat zorgde voor fanatieke deelnemers.

Op dinsdagavond oefent het gilde met het kruisboogschieten en dat trekt veel belang- 
stelling. Zo ontstaat in de jaren 90 een burgercompetitie waaraan veel jeugd deelneemt.

Na het wegvallen van de zeskamp die door FC Huisseling werd georganiseerd namen  
enkele gildeleden het initiatief een Baxenbosbattle op te zetten. Dit was een zevenkamp 
met avondspelprogramma en een afsluiting met een playbackshow of optreden door  
een liveband. Dit is 12 jaar een enorm succes geweest, maar ook hieraan kwam een einde. 
Sinds 2 jaar organiseren een paar van onze leden met vrijwilligers van buitenaf het  
zogenaamde succesvolle Baxenboskamp voor de kinderen van de lagere school.

HOOGTEPUNTEN



Leo Vissers
1985-1988

Tinus Pijnenburg 
1988-1991

Martijn van Leeuwen 
1991-1994

Tinus Pijnenburg 
1994-1997

Wouter Kocken 
1997-2000

Antoon van Aar 
2000-2003

John Loeffen 
2003-2006

Marisca van Lier 
2006-2009 

Jan van den Berg 
2009-2012

Marisca van den Berg 
2012-2015

John Loeffen 
2015-2018

Tom Neve 
2018-2021

Paul van Lier 
2021-2024

Laura Franssen 
2024-heden

Koningen
40 jaar!



Baxenboskamp 2025
In het weekend van 27 juni was het weer zover! Op vrijdagavond kwamen 45 kinderen 
met hun slaapspullen naar het kampterrein. Eerst zochten ze een plekje in de tent van 
hun keuze en werden er automatisch groepjes gevormd. Rond 20:00 uur begon het 
avondspel dat is verzonnen en voorbereid door de jeugdleiding. Het was een FBI-tocht 
door heel Huisseling. De kinderen moesten spullen smokkelen van het ene punt naar 
het andere punt. Ondertussen moesten ze uitkijken naar de ‘FBI’. Rond 22:00 uur was 
iedereen weer terug op het kampterrein. Het kampvuur werd aangestoken en de kinderen 
konden frikandellen en marshmallows roosteren. Hierna was het bedtijd.

Na een rustige nacht weer vroeg op. Met z’n allen op de fiets naar Herperduin voor het 
spel ‘vlagverrovertje’. Terug op het kampterrein aten de kinderen hun lunch en daarna 
mochten ze vrij spelen, zwemmen, knutselen, paintballen en voetballen. Tegen de avond 
was er een barbecue en na een korte rustpauze was er de zogenaamde ‘Bonte Avond’. 
Wat hebben we genoten van de vele optredens en dansjes. Het was nog lang gezellig.  
Met de schemering van de avond werd er nog gelasergamed en wederom kampvuur  
met wat lekkers. Vlak voor het slapen werd nog het spel ‘weerwolven’ gespeeld. 

Na een rustige nacht stond iedereen zondagochtend weer vroeg op voor het ontbijt.  
Daarna werd het kamp opgeruimd en konden de kinderen weer terug naar huis.
Wat was het weer een gezellig kamp met z’n allen!

Graag tot volgend jaar allemaal!



Huisselingse vlaggen
Wil je het dorp mee in feeststemming brengen tijdens de Huisselingse dagen? Er zijn nog 
Huisselingse vlaggen verkrijgbaar! Je kunt ze afhalen bij John Loeffen voor €25,- per stuk.

Uw steun is onmisbaar
Beste sympathisanten,

Het is bijna weer zover: de Huisselingse dagen komen eraan! Van 19 tot en met 
21 september maken we er opnieuw een gezellig en feestelijk weekend van, samen met 
jullie. Elk jaar opnieuw waarderen wij de steun van onze sympathisanten enorm. Dankzij 
jullie betrokkenheid en bijdragen kunnen we niet alleen dit mooie weekend organiseren, 
maar ook onze nieuwsbrief enkele keren per jaar blijven uitgeven.

Vanaf 10 september komen we weer langs de deuren. Natuurlijk kun je je bijdrage ook 
gemakkelijk overmaken via de QR-code (superhandig!) of tijdens het weekend zelf.  
Daarnaast kun je gebruikmaken van de bijgevoegde envelop. De gildeleden zorgen er dan 
voor dat deze netjes wordt opgehaald.

Samen zorgen we dat de traditie blijft voortbestaan én dat we weer een prachtig weekend 
beleven. Alvast heel veel dank voor jullie steun, we kijken ernaar uit om jullie te zien!

Hartelijke groet,

De organisatie van de Huisselingse dagen
Het sint Lambertus gilde Huisseling

Scan 
deze 

QR-code

Scan de QR-code om uw bijdrage te betalen voor ‘Sympathisanten bijdrage gilde 2025’ 
U kunt het bedrag zelf invullen/aanpassen. Gebruik de camera app op je telefoon. 

Dankjewel!



Loon- en Verhuurbedrijf Rossen
Bakker & Partners Financiële Dienstverlening
Caravanstalling Ridderkerk
Hoefnagel Technical Services (HTS)
Taxibedrijf De Vocht
Sauna & Wellness De Meerkes
Reisbureau Reisgraag.nl
Veldsink-Reijers Adviesgroep
Marco Kuijpers Bouw B.V.
Hoveniersbedrijf Schotman
De Bresser
Maris Creations
Varkensbedrijf ‘t Heuveleind
Mag Event Rental
Paardendekenwasserij Herpen- Huisseling
Mountainbikeracingteam
Flokal BV
Mark Kuijpers Timmerwerken
Makelaardij Van Casteren B.V.
Leidekkers- en Loodgietersbedrijf Ferdy Bogaerts B.V.
Autobedrijf Harry van der Burgt
Donato’s Gewoon Bijzonder
Warme Bakker Marcel Sanders
Guido van Erp
Van Zonsbeek Reclame
Legaat van Cooth
Dorpsraad Ravenstein eo

Sponsoren Gildefeesten 2025 
bedankt!

Veel dank aan deze sponsoren 
die het mogelijk maken dat het 
Sint Lambertusgilde Huisseling 

de Dorpsfeesten/Gildedagen kan 
aanbieden aan de inwoners van 

Huisseling!









19-21 SEPTEMBER
HUISSELINGSE DAGEN

Postadres
Meerstraat 3
5358 NP Huisseling
06 - 23 34 18 62 

www.gildehuisseling.nl
sintlambertusgilde1985@gmail.com

Volg ons op


